
 

 

 

  

8 augustus 2025 

Beste bewoners, naasten en vrijwilligers,   

De augustus maand is begonnen! De oogstmaand en we zien overal de bramen en bessen aan de struiken 
hangen. Heerlijk voor de vogels en voor onszelf natuurlijk. Iedereen die een moestuin heeft gehad weet dat er 
heel veel groenten en vruchten van het land komen in deze periode. Het was vroeger hard werken om alles te 
wecken en te conserveren voor de winter die zou komen.  

De naam Augustus is afgeleid van de Romeinse keizer Augustus wat zou betekenen: ‘die geroemd wordt’. Het is 
het Latijnse woord voor geheiligd, gewijd, verheven en eerwaardig. Er was ook een heilige Augustinus en daar 
lezen we meer over in de Nieuwsbrief bij de rubriek Verhalen rond beelden en schilderijen in Bosbeek. Het 
mooie blauwe wandkleed met de H. Augustinus, wat in Bosbeek hangt, is van de zusters Ursulinen uit Bergen. 
Deze zusters zijn in Bosbeek komen wonen. Echt heel fijn! Vorige week heb ik met hen kennis gemaakt en het is 
hartverwarmend te horen dat zij het erg naar hun zin hebben in Bosbeek. Het is een hele overstap als je met 
elkaar al jarenlang in Bergen hebt gewoond in een congregatie en nu naar een andere plaats verhuist. Veel van 
de zusters en bewoners in Bosbeek hebben dat natuurlijk meegemaakt. Een verhuizing valt niet mee. Maar het is 
fijn als je je dan thuis mag en kan voelen.  

Wist u dat de bloemen de gladiool en de klaproos een symbool zijn 
van de maand augustus? De klaproos of ook wel papaver genoemd 
is een symbool van herdenking en troost.  

 

 

 

 

 

Gladiool staat voor kracht, trots en integriteit. Het is een bloem die 
geassocieerd wordt met nabijheid en vastberadenheid. Zou die 
bloem daarom aan iedereen worden gegeven die de vierdaagse 
van Nijmegen uitloopt? Troost en nabijheid zien we ook terug bij 
veel mantelzorgers. Liefde en aandacht voor de naasten staan 
centraal. In deze Nieuwsbrief leest u over betrokken mantelzorgers 
die naast hun eigen werk zich extra inzetten voor het welzijn van 
de bewoners in Bosbeek. Zoals mantelzorger Ella vertelt over haar 
hulp in de huiskamer: “Ik weet iedereen heeft het druk maar een 
klein gebaar met een paar uurtjes van je tijd geeft zoveel liefde en 

energie terug”. Een andere mantelzorger geeft een hand- en onderarm massages. Echt mooie voorbeelden van 
nabijheid waar we allemaal blij van worden. Laat u door deze Nieuwsbrief inspireren om er voor elkaar te zijn in 
troost en nabijheid. 

Ik wens u een mooie augustus maand toe met fijne ontmoetingen in het Glazen Paleis, de Kapel en in onze 

tuinen van Bosbeek. Ik hoop u daar te ontmoeten       .  

Met hartelijke groet,  
Willemijn Wittkämper, Manager Zorg en Dienstverlening locatie Bosbeek 



Hulp van mantelzorgers 
Mijn naam is Ella en mijn moeder woont met veel plezier in 
Bosbeek, Ik kom dagelijks bij mijn moeder langs voor of na mijn 
werk. Zelf werk ik 36 uur als spoed/regie verpleegkundige bij 
SEIN en zie ook bij ons de schrijnende tekorten op de 
werkvloer. Dat zie ik ook bij Bosbeek. Dit deed mij besluiten om 
mij aan te melden als vrijwilligster binnen Bosbeek 

Het is ontzettend leuk om met een cliënt te gaan wandelen en 
de verhalen over vroeger te horen, ook samen een 
kruiswoordpuzzel maken, schaken of helpen met bewegen of 
de spelletjesmiddag. Zelf had ik mij ook aangemeld als 
vrijwilliger in de huiskamer, een broodje maken drinken geven 
en de aandacht voor de cliënten waarbij je merkt dat dit een 
positief effect heeft op de mensen en zij genieten van de 
aandacht waar de zorgmedewerkers op dat moment geen tijd 
voor hebben. 

Ik weet iedereen heeft het druk maar een klein gebaar met een paar uurtjes van je tijd geeft zoveel liefde en 
energie terug. Wie weet kan ik, al is het maar 5 personen, enthousiast maken om iets voor de cliënten in 
Bosbeek te betekenen zodat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. 
 
 

Hieronder nog een voorbeeld van hulp van mantelzorgers, dochter geeft haar moeder een hand- en 
onderarmmassage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



De laatste zusters uit Bergen komen naar Bosbeek 
Na 127 jaar, waarvan 123 jaar in Bergen, vertrekken op 18 juli 2025 de 
laatste 2 zusters uit Bergen. In de loop van het afgelopen jaar zijn 7 
andere zusters hen al voorgegaan. Het zijn de laatsten van de honderden 
zusters die hier in al die jaren hun thuishaven hebben gehad. Eén zuster 
blijft achter, zij geeft er de voorkeur aan op de vertrouwde stek te blijven 
en daar haar religieus leven vorm te geven. 
 
'Verhuizen kost bedstro', zegt men in West-Friesland het kost heel wat 
slapeloze nachten. Afscheid van vertrouwde plekken, van vertrouwde 
contacten, van vertrouwde rituelen... En hoe zal het zijn in het nieuwe 
huis? Wie kan ik vragen hoe en wat daar de gewoonte is? Gelukkig gaan 2 
vertrouwde gezichten mee die daar ook de weg al weten; Marja Blom en 
Marjolein Pover; zij zullen met hart en ziel voor de zusters klaarstaan.  
 
Een korte terugblik op de geschiedenis van de zusters.  
De congregatie werd opgericht in 1898 in Monnickendam maar verhuisde al in 
1904 naar een ruimere behuizing in Bergen. Het devies van de jonge 
gemeenschap was "Sanctificetur Nomen Tuum". (Geheiligd worde Uw Naam) 
Dat devies gaven zij vorm door zich toe te leggen op de ontwikkeling van 
jonge meisjes en vrouwen en van verstandelijk beperkte kinderen. 
Op de begraafplaats die in Bergen blijft, waar de namen van alle zusters 
staan genoemd, staat ook een tekst waar de zusters naar geleefd hebben 
"Leren is een weg tot vrijheid voor wie er in slaagt leerling te blijven". 
Die tekst kreeg vorm in het kleuter-, lager-, en 
voortgezet onderwijs: de vroegere kweekschool, het 
landbouwhuishoudonderwijs en de totaal eigen zorg 
en onderwijs voor verstandelijk beperkte kinderen 
In 1925 werden zusters uitgezonden naar de missie, om 
precies te zijn, naar Oeganda. Ook daar werd onderwijs 
gegeven, maar ook zieken verzorgd en een 
eigen congregatie gesticht. In de jaren '50 bestond de 
congregatie uit zo'n 500 leden. 
 
De congregatie is nu in de fase van voltooiing 
Door te verhuizen naar Bosbeek kunnen zij de komende 
jaren leven in een religieuze gemeenschap, samen met 
andere zusters en de noodzakelijke zorg 
ontvangen. 
 
De zusters Ursulinen verlaten hun huis , de Kloosterhof 
'Angela Merici' met pijn in het hart, maar zij weten zich 
van harte welkom bij de zusters van de 
Voorzienigheid en de andere zusters in Heemstede. 

 
 
 
 
 
 
 



Verhalen rond beelden en schilderijen in Bosbeek 

In Bosbeek zijn meerdere beelden en schilderijen die iets vertellen over de geschiedenis van de congregatie ‘de 
Voorzienigheid’. Wij geven in de nieuwsbrief uitleg over een beeld of schilderij.  
 
In Bosbeek, als u na de receptie naar de kapel wilt lopen, komt u een groot wandkleed tegen in een stevig 
blauwe kleur. Daarop is een persoon afgebeeld met een boek in zijn handen en naast zijn hoofd een gele 
driehoek. 
Daar zou u vragen bij kunnen stellen, zo van; wie is die mijnheer?  
Waar komt het wandkleed vandaan?  
Waarom hangt het hier in Bosbeek…? 

Om meteen een antwoord te geven op de eerste vraag: die mijnheer is de H. Augustinus. Een beroemde denker 
die leefde in de vroege middeleeuwen en goed was opgeleid. In Carthago heeft hij colleges gevolgd in recht en 
welsprekendheid. Door de Romeinse wijsgeer Cicero werd hij op het spoor gezet van de filosofie. Dat boeide 
hem en ook daarin ontwikkelde hij zich, zo kwam hij ook op het spoor van christelijke theologie en filosofie. Dat 
verklaart ook meteen waarom hij met een peinzende blik en een boek in zijn hand wordt afgebeeld. De gele 
driehoek naast zijn hoofd is een symbool van de ene God; één God in drie personen, waaraan Augustinus zijn 
leven heeft gewijd.  

Door zijn opleiding, zijn scherp intellect en zijn groot invoelingsvermogen werd hij al gauw priester en later 
bisschop in Hippo, een plaats aan de Afrikaanse kant van de Middellandse Zee. In die tijd heeft hij meerdere 
kloosters gesticht, en op hun vraag regels en voorschriften gegeven om in harmonie samen te kunnen leven en 
God te dienen. 

Augustinus heeft tijdens zijn leven zeer veel geschreven en veel van die boeken worden nog steeds herdrukt. De 
“Belijdenissen” is het verhaal van zijn leven waarin hij nadenkt over zijn weg om tot geloven te komen en zijn 
ervaringen in zijn liefde voor God. Het is nog steeds een bestseller en niet voor niets; hij schrijft over dingen die 
ook nu nog steeds relevant zijn. 

Waar het wandkleed vandaan komt?  

Het komt uit het klooster van de zusters Ursulinen. Het is al jaren geleden ontworpen en gemaakt door zr. 
Mariëtte Gerrebrands, één van de Ursulinen die intussen al is overleden. En het mag hier hangen omdat niet 
alleen de Ursulinen leven onder de Regel van de H. Augustinus, maar ook andere congregaties hier in huis. 

 
 



Expositie 

Han Hartog (geboren in 1957 te Koedijk, Nederland) is een hedendaags kunstfotograaf, gevestigd in Hoofddorp. 
Hij werkt met afdrukken op hoge kwaliteit papier. Hij staat bekend om zijn vaak intensieve nabewerking, wat 
leidt tot vervreemdende en indringende beelden. Zijn werk wordt gekenmerkt door een gelaagde visuele 
benadering en een spirituele thematiek. Hartog is geïnteresseerd in de manier waarop sporen van verhalen uit 
het verleden terug te vinden zijn in onze tijd. Het verhaal bijvoorbeeld over de plaats van de mens in de natuur. 
En dat over wederzijdse zorgzaamheid. Voor het in beeld brengen van dit thema laat hij zich inspireren door 
situaties in het door de mens beïnvloede landschap. Belangrijke projecten zijn onder meer het project Geloven 
in gemeenschap, voorgaan in compassie – voorgangers in Amsterdam-Oost (2014) naar aanleiding van 
gesprekken tussen verschillende geloofsgemeenschappen, en Kijk kunst (2023–2024), een onderzoek naar de 
hoedanigheid en kwaliteit van het kijken. Han Hartog exposeerde onder andere in De Ark in Hoofddorp (2012), 
de Openbare Bibliotheken in Amsterdam-Oost en Nieuw-Vennep, Galerie De Tuinkamer in Hoofddorp (2024) en 
de Pelgrimskerk in Badhoevedorp (2025). Zijn werk is opgenomen in diverse particuliere verzamelingen. 
Daarnaast nam hij deel aan de Kunstmarkt Vier Meren in Hoofddorp en MEER-Art in Badhoevedorp. 
Zijn expositie kunt u bekijken in de gang van de receptie.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PASTORALE DIENST    

 

De Geestelijk Verzorger / Pastor 
Mijn naam is Henk van Hamersveld. Ik ben Hoofd van de Vakgroep Geestelijke 
Verzorging binnen de Stichting Sint Jacob. In Bosbeek ben ik werkzaam als de 
geestelijk verzorger / pastor. In deze functie ben ik er voor iedereen: 
bewoners, familieleden én medewerkers. U bent van harte welkom, ongeacht 
uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 
 
Aanwezigheid 
Ik ben doorgaans aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 
Waar kunt u mij vinden?  
Mijn kantoor bevindt zich aan het einde van de gang voorbij de kapel (kamer 
32). U zult mij echter regelmatig door het huis zien lopen. Spreekt u mij gerust aan als u mij tegenkomt; ik maak 
graag tijd voor een afspraak. Mocht u mij onverhoopt mislopen, dan kunt u via de receptie of via de zorg een 
bericht voor mij achterlaten.  
 



Een luisterend oor  
U kunt bij mij terecht voor een persoonlijk gesprek over alles wat u bezighoudt. Dat hoeft niet per se een 
geloofskwestie te zijn; elk onderwerp is welkom. Ik neem graag de tijd om samen stil te staan bij hetgeen wat 
voor u belangrijk is. 
 
In het nisje voor mijn kantoor is een zitje ingericht. Hier vindt u enkele inspirerende tijdschriften, evenals de 
overweging van de meest recente Woord- en Communieviering in Bosbeek. Neem gerust plaats. 
 

Vieringen in de kapel op zondagen en kerkelijke feestdagen 
In de kapel vinden doorgaans op iedere zondag én op kerkelijke feestdagen vieringen plaats. De data en 
aanvangstijden hiervan vindt u verderop in het overzicht vermeld. Dit overzicht hangt, onder andere ook, op het 
mededelingenbord in de gang achter de receptie. 
 
Bijwonen van de viering 
U bent van harte welkom om de vieringen in de kapel bij te wonen. Mocht u de vieringen liever via uw televisie 
willen volgen, dan is dat ook mogelijk. Wilt u aangeven wat uw voorkeur heeft? Dit kunt u rechtstreeks aan mij 
doorgeven, of via de zorgmedewerkers of de receptie. 
 
Liturgieboekje op de kamer 
Indien u de viering op zondag of een feestdag via de televisie volgt kunt u, indien gewenst, een liturgieboekje op 
uw kamer ontvangen. Geeft u dit alstublieft aan mij door? 
 
Ontvangen van de communie 
Wanneer u structureel niet in de gelegenheid bent om de vieringen bij te wonen, en deze altijd via de televisie 
volgt, betekent dit dat u de communie moeten missen. Het is mogelijk om de communie op een ander moment 
te ontvangen. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u dit aangeven; rechtstreeks bij mij, of via de zorg of 
receptie. Zij zorgen ervoor dat uw verzoek bij mij terechtkomt zodat ik voor u het ontvangen van de communie 
kan organiseren. 
 

‘Deze kaars zet mijn gebed voort’ 
Deze zin is te lezen in velen talen op de plek in Lourdes waar talloze mensen bij Maria een kaars aansteken; voor 
hun persoonlijke intenties, voor hun dierbaren of voor de wereld. Het aansteken van een kaars is een teken van 
gebed: een vraag op voorspraak van Maria bij God om hulp, of een uiting van dank. 
 
De kaars blijft branden, ook wanneer wij terugkeren naar de drukte van alledag, en misschien niet meer actief 
aan dat gebed denken. Zo wordt de brandende kaars een zichtbaar symbool van het gebed dat blijft voortleven. 
 
Dit gebruik is niet alleen in Lourdes te vinden, maar wereldwijd en ook hier bij ons, in de kapel van Bosbeek bij 
het icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Iedereen die dat wil, is welkom om daar een kaarsje aan te 
steken.  
 
Een waardevol ritueel in een nieuwe vorm 
Het is een ontroerend gezicht: al die kaarsjes die branden, elk met een persoonlijke betekenis. Vroeger 
gebruikten we hiervoor echte waxinelichtjes of kaarsen. De afgelopen jaren zijn we op Bosbeek overgestapt op 
elektronische kaarsjes op baterijen. Dit was noodzakelijk vanwege de veiligheidsvoorschriften van de brandweer. 
 
Deze oplossing heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar wij merken dat de baterijen steeds duurder worden. 
Bovendien weten we dat het produceren van wegwerpbatterijen een grote belasting vormt voor het milieu. En 
juist dat milieu, onze gezamenlijke leefwereld, ligt ons na aan het hart.  
 
 
 
 
 



Een duurzaam alternatief 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een milieuvriendelijker alternatief, en dat hebben we gelukkig gevonden. In 
de afgelopen weken zijn we overgestapt op kaarsjes die werken op een oplaadbare accu. Deze nieuwe kaarsjes 
bieden meerdere voordelen: 
 

• Ze zijn oplaadbaar, waardoor het vervangen van batterijen niet langer nodig is. 

• Ze zijn eenvoudig in- en uit te schakelen met een drukknop. 

• Ze hebben een langere levensduur. 

• Ze dragen bij aan minder afval en een schonere leefomgeving. 
 
En minstens zo belangrijk: ze zorgen voor een serene en warme uitstraling in onze kapel. 
 
Wij hopen dat u, net als voorheen, met vertrouwen en in stilte uw intentie mag blijven neerleggen bij Maria. 
Met de steun van haar voorspraak en het geloof in Gods nabijheid, mag ook via deze nieuwe kaarsen het gebed 
voortgezet worden. 

 
De regel van Augustinus, een gedeelde basis 
Het is u vast opgevallen dat er op Bosbeek zusters wonen. Wat minder zichtbaar is, is dat zij afkomstig zijn uit 
verschillende congregaties. Op Bosbeek leven zusters van vier congregaties samen: de Zusters van ‘de 
Voorzienigheid, de Zusters van ‘de Goede Herder’, de Zusters ‘Augustinessen van Heemstede’ en de Zusters 
‘Ursulinen van Bergen’.  
 
Hoewel iedere congregatie haar eigen geschiedenis, spiritualiteit en traditie heeft, delen deze zusters één 
bijzondere overeenkomst: zij leven allen volgens de regel van Augustinus. Deze leefregel biedt een basis, een 
richtingwijzer voor het gemeenschappelijk leven in verbondenheid met God en met elkaar.  
 
Een gedeelde inspiratiebron 
In de katholieke traditie zijn er meerdere leefregels waar congregaties zich op kunnen baseren. De keuze voor 
een bepaalde regel zegt veel over het karakter van het kloosterleven. Dat juist alle vier de congregaties op 
Bosbeek leven naar de regel van Augustinus, maakt hem tot een bijzonder figuur. Daarom willen we op  
28 augustus, de feestdag van de heilige Augustinus, op een speciale manier stilstaan bij zijn leven en zijn 
betekenis. Op deze dag bent u van harte welkom om samen met de zusters deel te nemen aan de gebedsviering 
waarin Augustinus centraal staat.  
 
Een bisschop, denker en gids 
Augustinus (354-430) was bisschop in Noord-Afrika en groeide uit tot een van de meest invloedrijke denkers 
binnen zowel de Oosterse als de Westerse Kerk. In zijn preken en geschriften behandelt hij grote theologische 
thema’s: de sacramenten, de Drie-eenheid, de rol van genade en verlossing, en de strijd tussen goed en kwaad. 
Veel van zijn inzichten blijven tot op de dag van vandaag richtinggevend voor het christelijke geloof. 
 
Naast zijn rijke theologische werk schreef Augustinus ook een leefregel: het Praeceptum. Aanvankelijk bedoeld 
voor een gemeenschap van priesters, werd deze regel later door vele congregaties omarmd. Zijn woorden over 
gemeenschapszin, nederigheid, gebed en dienstbaarheid vormen een krachtige leidraad voor mensen die hun 
leven in dienst willen stellen van God en de medemens. 
 
Van harte welkom 
De gebedsviering op 28 augustus is vergelijkbaar met de gebedsvieringen die de zusters gewoonlijk houden op 
zondag, dinsdag en donderdag. Dit keer is er echter speciale aandacht voor Augustinus en de spiritualiteit die hij 
heeft nagelaten. 
 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden, stil te staan bij zijn woorden en verbonden te zijn met de 
zusters en met elkaar. Want juist in die verbondenheid leeft de geest van Augustinus voort. 
 



Samenkomen in geloof, vieringen in augustus in de Kapel 
 

Datum/viering Voorganger:  

Zondag 10 augustus 10.30 uur 
Woord- en Communieviering 

Pastor H. van Hamersveld 

Zondag 17 augustus 10.30 uur 
Eucharistieviering 

Pastor D. Duijves 

Zondag 24 augustus 10.30 uur 
Eucharistieviering 

Pastor B. van Oploo 

Donderdag 28 augustus 10.30 uur 
H. Augustinus 
Gebedsviering 

Pastor H. van Hamersveld 

Zondag 31 augustus 10.30 uur 
Eucharistieviering 

Pastor D. Duijves 

 

Op zondag, dinsdag en donderdag om 16.30 uur bent u van harte welkom 
om met ons het avondgebed te bidden. 

 
 
 

Zonnebloem 
 

Als een zonnebloem 
haar hartje draait naar de zon 

om vrucht te dragen. 
 

Keren wij ons naar Zijn licht 
om vol van liefde te zijn! 

  
Greta Casier 

 
 



 

 

 

AGENDA 

 
EVENEMENTEN BOSBEEK AUGUSTUS 

 
Dinsdag 12 augustus 10:30 – 12:00 

Buiten nabij de jeu de boules baan 

Hondenclub Little Prince  

 

Dinsdag 12 augustus +/- 17:00 – 18:30 

Bij mooi weer buiten bij de ingang 

FRIETKRAAM FRIET + EEN SNACK 

 

Dinsdag 19 augustus 14:00 – 16:30 

De Olijf 

Hand- en onderarmmassages 

Bewoners van alle afdelingen zijn welkom!! 

 

Donderdag 21 augustus 14:30 – 15:30 

Glazen Paleis 

Happy Hour: Muziek; AMSTERDAM 750 Jaar! 

 



Vaste wekelijkse activiteiten 
 

Maandag 
Wandelen zonder loophulpmiddel 9:30 melden bij receptie 

Stoelyoga van 14:00 – 15:00 in De Olijf 
In de zomer bij mooi weer: Jeu de boules van 13:45 – 14:45 met het SIG  

 

Dinsdag 
Beweeggroep 1 van 11:00 – 12:00 in de Lavendel 
Beweeggroep 2 van 14:00 – 15:00 in de Lavendel 

Handvaardigheid (atelier) van 14:00 – 15:00 uur in Tuinzicht 
 

Woensdag 
Handwerken van 10:30 – 11:30 in Tuinzicht 

 

Donderdag 
Koffie uurtje met SIG van 10:30 – 11:30 in het Glazen Paleis of Buiten 

Muziek mozaïek met studenten van 10:30 – 11:30 in De Olijf 
Liedjes zingen met Jarmilla: 10:45 – 11:30 huiskamer Hazelaar 

Spelletjesmiddag van 14:30 – 15:30 in het Glazen Paleis* 
*met uitzondering van Happy hour 

 

Vrijdag 
Schilderen van 10:30 – 11:30 in Tuinzicht 

 
 

U wordt voor deze activiteiten opgehaald of uitgenodigd, 
is dit (nog) niet het geval en wilt u dit wel graag? 
Neem dan contact op met welzijnsmedewerkers 

Nathalie of Madelijne (welzijnbosbeek@sintjacob.nl). 
Het kan het zijn dat groepen vol zijn, dan komt u op een wachtlijst. 

 

 
 
 
 



Vaste wekelijkse activiteiten 
Ook in deze nieuwsbrief weer een nieuw overzicht van de vaste wekelijkse activiteiten. Nieuw/aangepast:  

Jeu de boules werd meestal georganiseerd door Thomas, in verband met zijn vertrek hebben we dat helaas een 

aantal keren moeten annuleren. Gelukkig is het SIG deze dag aanwezig en zij hebben aangeboden om hier in te 

ondersteunen. Dit houdt in dat zij op de maandag (een kwartier eerder dan normaal) de jeu de boules 

organiseren. Om alles goed behapbaar te maken voor hen hebben zij wel een maximum (6) aantal deelnemers 

ingesteld; dus alleen bij uitnodiging kunt u aansluiten bij de jeu de boules. De jeu de boules zal alleen in de 

zomer (bij mooi weer) georganiseerd worden. Er is geen alternatief programma. 

 

Een muzikale reis naar Wenen 
Oostenrijk: het is misschien wel mijn favoriete vakantieland. Van 

prachtige bergtoppen tot schattige dorpjes in de dalen en van 

groene weides tot de machtige Donau: aan natuurschoon is geen 

tekort. Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk de cultuur. En 

met een stad als Wenen, zowel de hoofdstad van het land 

Oostenrijk als van klassieke muziek internationaal, zit die cultuur 

wel goed. Toen ik afgelopen oktober te horen kreeg dat mijn 

orkest een concertreis naar Wenen zou maken deze zomer, was 

ik dan ook meteen erg enthousiast. In dit korte stukje wil ik u 

graag meenemen in mijn avonturen die ik in Wenen heb 

beleefd! 

Die avonturen begonnen direct na aankomst al. De bus, waar 

het orkest de hele avond en nacht in had doorgebracht 

onderweg naar Oostenrijk, zette ons pal naast het gebouw van 

de Weense staatsopera af. U kunt zich misschien wel 

voorstellen dat het niet bijster comfortabel is om een nacht 

door te brengen in een krappe bus. Dat weerhield mij er echter 

niet van om meteen dit prachtige gebouw te bezoeken. Tijdens 

een rondleiding voor en achter de schermen vertelde een gids 

mij en enkele reisgenoten alles over de geschiedenis van de 

opera. Wist u bijvoorbeeld dat de eerste voorstelling die in de 

nieuwe Weense staatsopera speelde Die Zauberflöte was? Dat 

is een opera die de beroemde componist Wolfgang Amadeus 

Mozart in Wenen gecomponeerd heeft. 

Zoals ik eerder al schreef was ik niet alleen in Wenen om bezienswaardigheden te bezoeken. Dit was een 

concertreis, waar ook hard gewerkt moest worden. De volgende dag stond dan ook het eerste optreden van 

deze tournee op de planning. En op een heel bijzondere locatie: het Radiokulturhaus. Dat is de concertzaal waar 

de professionele orkest van Wenen en ver daarbuiten hun concerten op laten nemen, zodat ze op de radio 

uitgezonden kunnen worden. Orkesten als de Wiener Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker en zelfs het 

Koninklijk Concertgebouworkest hebben op die plek opnames gemaakt. Ook wij zijn er opgenomen: het concert 

die avond werd live uitgezonden op Youtube. 

Muziek spelen in de zaal van het Radiokulturhaus is natuurlijk al een erg bijzondere ervaring, maar wel een die 

verbleekte bij de zaal waar we een dag later zouden spelen: de Goldener Saal van de Wiener Musikverein. Dat is 

de concertzaal waar het Weens Philharmonisch Orkest elk jaar het Nieuwjaarsconcert speelt, dat over de hele 

wereld wordt uitgezonden. Het is volgens veel experts de beste concertzaal ter wereld. En daar, in die zaal, 

mocht mijn orkest een concert spelen.  



Dat was echter niet zomaar een concert. Het orkest nam deel aan een internationale muziekwedstrijd. Van over 

de hele wereld waren muziekgroepen naar Wenen afgereisd om te proberen de titel van ‘beste jeugdorkest ter 

wereld’ te veroveren. Onder de concurrentie waren orkesten uit Spanje, Canada, Australië en China. Allemaal 

orkesten die erg goed speelden. 

Het Nederlandse orkest, echter, viel bij de jury het meest in de 

smaak. De verplichte Weense wals, die bij alle orkesten op het 

programma stond, nodigde uit om te gaan dansen en ook de 

ingewikkelde andere muziek die we speelden werd op een 

buitengewoon hoog niveau en met veel enthousiasme gespeeld. 

Dat betekende dat we een extra concert zouden spelen, 

wederom in een bijzondere zaal: het Wiener Konzerthaus. 

 

 

Daar mochten wij, samen met winnaars in andere 

muziekcategorieën, een concert verzorgen voor een uitverkochte 

zaal. We hebben er mogen luisteren naar koren, kamerorkesten, 

strijkkwartetten en blaasensembles. Zelf mochten we de avond 

afsluiten met een deel van ons concertprogramma en een toegift, 

waarbij heel de zaal mee mocht zingen. Een unieke ervaring, om 

met zoveel mensen van over de hele wereld samen muziek te 

mogen maken! 

En behalve al die mooie muziek heb ik natuurlijk ook nog wat 

bijzonderheden in Wenen gezien! Van een bezoekje aan de 

keizerlijke vertrekken in de Hofburg, het winterpaleis waar onder 

andere keizerin Sisi heeft gewoond, tot het eten van een stukje 

Sachertorte bij hofbakkerij Demel, waar dit taartje uitgevonden is. 

En van masterclass aan het Weens conservatorium tot een bezoek 

aan het Weense theatermuseum, waar ik mijn talent voor walsen 

ontdekt heb. Dus mocht u nog eens een dansje willen wagen… ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een korte impressie van de afgelopen maand  
Voorbeelden van onze kernwaarden: aandacht en verbinding 

 
 
 
 
 
 
 

 
High tea 
Op dinsdag 29 juli organiseerde afdeling Hazelaar een heerlijke high tea. De bewoners vonden het erg leuk en 
lekker!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentatie boek zaterdag 2 augustus 
Zuster Yosé Höne Sparborth van de congregatie van de Voorzienigheid heeft een inspirerend boek geschreven 
met de titel; Eva wat heb je gedaan? Het is een vrolijke herlezing van Genesis 2-3 zoals op de kaft van het boek 
is te lezen. In het Glazen Paleis vertelde zuster Yosé over haar boek; over de discussie die nu al gaande is onder 
theologen ten gevolge van het boek, hoe zij aan de andere interpretatie komt (koning en alleen Adam de tuin 

uit) en hoe andere geloven omgaan met deze verhalen in Genesis. Ook de uitgever 
sprak over de betekenis van het boek en zijn motivatie om het uit te geven. Het was 
bijzonder boeiend!  Veel bewoners waren naar de boekbespreking gekomen en 
kochten het boek ‘Eva, wat heb je gedaan’. Als u ook het boek wil aanschaffen, dan 
kan u dat melden bij de receptie van Bosbeek. 

 

 

 

 

 

 

 



Van de Centrale Cliëntenraad (CCR)                 juli 2025 
Naast de lokale cliëntenraden in alle locaties is binnen Sint Jacob ook een Centrale Cliëntenraad actief. In de 
Centrale Cliëntenraad worden adviezen gegeven en besluiten genomen over onderwerpen die meerdere loca-
ties aangaan.  Hieronder een aantal onderwerpen die vóór de zomer op de CCR-agenda stonden. 

• Visie Eten en Drinken. 

Sint Jacob is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe visie op Eten en Drinken. Een afvaardiging van de 

CCR heeft deelgenomen aan de interviews die door het bureau dat in de arm is genomen, afgenomen 

worden. 

Tijdens de bespreking van dit onderwerp in de Overlegvergadering met de Raad van Bestuur kwamen ook 

de warme maaltijden ter sprake. De warme maaltijden komen nu veelal kant-en-klaar op locatie. Op veel 

locaties is men tevreden over de kwaliteit daarvan, maar helaas niet overal. De CCR heeft geadviseerd om, 

nu het contract met de leverancier in 2026 afloopt, nog niet over te stappen naar een andere leverancier, 

maar er eerst verbeteringen door te voeren op de locaties waar men nog niet tevreden is.  

 

• Evaluatie Mondzorg 

Sint Jacob maakt gebruik van de diensten van twee tandartspraktijken. Deze diensten zijn geëvalueerd. 

Besloten is om nog geen keuze te maken met welke praktijk Sint Jacob verder wil gaan en de uitkomsten 

van een evaluatie in 2026 af te wachten. De CCR heeft hierbij aandacht gevraagd voor het tandheelkundig 

certificaat Geriatrie.  

 

• CarenZorgt 

Tijdens een familiebijeenkomst in één van de locaties bleek dat de bewoners en naasten niet goed op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden van het systeem CarenZorgt en dat ook niet duidelijk is welke 

medewerker reageert op een vraag die via CarenZorgt gesteld wordt. Bij de Raad van Bestuur is hiervoor 

aandacht gevraagd en die heeft toegezegd dat dit signaal wordt opgepakt in een bredere benadering van 

dit systeem.  

 

• Analyse Onvrijwillige Zorg, Wet Zorg en Dwang 2024 

Ieder jaar is Sint Jacob verplicht om een rapportage te maken van de acties die het voorgaande jaar zijn 

genomen op het gebied van de onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang). De rapportage over het jaar 2024 is 

besproken met de CCR en de CCR heeft met deze rapportage ingestemd.   

 

• Topstructuur en vacatureprofiel Lid Raad van Bestuur 

Het aangekondigde vertrek van één van de leden van de Raad van Bestuur is voor Sint Jacob een moment 

geweest om te onderzoeken of de huidige topstructuur nog voldoet. Een afvaardiging van de CCR is 

geïnterviewd door het bureau dat dit onderzoek uitvoert. Ook is de CCR betrokken bij het vacatureprofiel 

van de nieuwe bestuurder. Het is dan ook fijn dat het besluit om door te gaan met een “duale”  Raad van 

Bestuur die uit twee personen bestaat, overeenkomt met de visie van de CCR. De CCR kon zich ook vinden 

in het vacatureprofiel. 

 

• Werving voorzitter Raad van Toezicht 

Een afvaardiging van de CCR heeft gesproken met de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit was 

een goed gesprek en de beoogd voorzitter heeft een positieve indruk achtergelaten. De CCR heeft dan ook 

positief geadviseerd op de benoeming.  

 

• Jaarlijks overleg Raad van Toezicht/CCR/Raad van Bestuur 

Op 28 april heeft het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Aanwezig waren de 

voorzitter en het op voordracht van de CCR benoemde lid van de Raad van Toezicht, de leden van de Raad 

van Bestuur en de CCR. Er is gesproken over de stand van zaken van de cliëntmedezeggenschap, zowel van 

de CCR en als de lokale cliëntenraden.  Er is van gedachten gewisseld over de marktpositie van Sint Jacob, 



met name is er vrijuit gesproken of de signatuur van Sint Jacob hierop van invloed is of kan zijn. Ook is 

gesproken over de bedbezetting en de thuiszorg die Sint Jacob in combinatie met de eigen 

woonzorglocaties ontwikkelt. 

Vanuit de Raad van Toezicht is de CCR gecomplimenteerd met de ontwikkeling die de raad heeft 

doorgemaakt.  

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Moeskops, ambtelijk secretaris van de 

CCR, via email c.clientenraad@sintjacob.nl. Zij zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Centrale Cliëntenraad 

Frans Rienstra, voorzitter 

 

 

Jacob’s Wens 
Jacob’s Wens brengt wensen van bewoners in vervulling!  

Ben jij al bekend met Jacob ’s Wens? Het doel van Jacob ’s Wens is om hartenwensen van onze bewoners in 

vervulling te brengen. Het gaat vaak om kleine, relatief eenvoudig te realiseren wensen maar die van grote 

betekenis zijn voor onze bewoners; koffiedrinken in het winkelcentrum, een visje eten op het strand, hamburgers 

eten bij de McDonalds of op safari bij Beekse Bergen. Deze wensen brengen onze bewoners plezier en geluk, 

maar kunnen niet altijd (volledig) betaald worden uit onze eigen reguliere budgetten of uit praktisch dan wel 

financieel oogpunt worden gerealiseerd door de bewoner zelf. Via diverse fondsen, onder meer Stichting 

Vrienden Van, ontvangt Jacob’s Wens financiële bijdragen waardoor deze wensen werkelijkheid kunnen worden.  

Heb jij weet van een wens bij een van onze bewoners?  

Stuur een mailtje naar wens@sintjacob.nl met daarin de naam van de bewoner, locatie, wens en toelichting, en 
het team van Jacob’s Wens gaat er sowieso mee aan de slag. Dat we maar veel wensen mogen laten uitkomen! 

 

 

Cliëntenraad Bosbeek 
Onze cliëntenraad van Bosbeek bestaat momenteel uit de volgende leden: 
  Marianne Brocken,   voorzitter/penningmeester en lid van de CCR 
 Judith van Hal,    lid en contactpersoon van de congregatie  
 Mary Molenaar,   lid  
 Dhr. Bernardus Wildeboer  lid en bewoner afdeling De Olijf 
 Pastor Jan van der Plas  lid en bewoner van de Witte Huizen 

Mocht u meer informatie willen over de werkzaamheden, dan kunt u een briefje achterlaten bij de receptie in 
het postvakje “cliëntenraad”.  Wij zien graag uw reactie tegemoet,  
Met vriendelijke groet,  
De leden van de Cliëntenraad Bosbeek 

 
Wifiverbinding 
In Bosbeek is Wifi beschikbaar voor gasten.  
Het netwerk heet: Sint Jacobgast 
Het wachtwoord is: Sintjacobbb 

 

mailto:c.clientenraad@sintjacob.nl
mailto:wens@sintjacob.nl


Deel uw ervaring met de zorg 
ZorgkaartNederland is de website waar Nederlanders anoniem hun 
ervaringen met zorgverleners delen. Toekomstige clienten gebruiken het om 
een zorgverlener te kiezen die bij hen past. Zorgverleners kunnen op hun 
beurt van de beoordelingen leren. De reviews op ZorgkaartNederland zijn 
voor ons van groot belang. Ze maken de kwaliteit van onze zorg en 
dienstverlening inzichtelijk en transparant. Wij vragen u uw ervaring met de 
zorg te delen op de website van ZorgkaartNederland.  
 
zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
Over de nieuwsbrief 
U ontvangt deze nieuwsbrief met nieuwtjes over Bosbeek een keer per maand. Wilt u reageren of heeft u een 
onderwerp voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar b.scholten@sintjacob.nl 
Inleveren van de kopij voor de volgende nieuwsbrief kan tot uiterlijk 1 september via b.scholten@sintjacob.nl  
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen of wilt u de nieuwsbrief juist niet langer ontvangen, 
geeft u dit dan door aan b.scholten@sintjacob.nl 
 

 
Identiteitsbewijs 

Iedere Nederlander is verplicht in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. We wijzen u erop dat 
ziekenhuizen patiënten naar een geldige legitimatie vragen voordat zij hen opnemen. 

Bij een verlopen identiteitsbewijs moet de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger zorgen voor vervanging. Een 
nieuw identiteitsbewijs vraagt u aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sintjacob-my.sharepoint.com/personal/cvandenberge_sintjacob_nl/Documents/www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering
mailto:b.scholten@sintjacob.nl
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Bezoek aan dahliatuin 
Foto’s gemaakt bij een bezoek aan een dahliatuin. We hopen dat u van dit fotoblad kunt genieten. 
Ank en Paul Groen 
 

 


